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Het is al weer de tijd om u te informeren over de activiteiten van de Dolma. Allereerst wil ik u, namens de
Tibetaanse vluchtelingen, heel hartelijk danken voor de vele giften die u heeft gedaan. We konden er opnicuw
verschillende hulpvragen mee helpen oplossen. Ook een hartelijk welkom aan de nieuwe sponsors en donateurs.
Het afgelopen halve jaar was het cerste voor mij als opvolger van Noortje Toetenel. Een hele
verantwoordelijkheid om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nadat Noortje me had ingewerkt in haar
zeer verzorgde en gedocumenteerde systeem zijn we, samen met mijn vriendin Heleen en uiteraard voor cigen
rekening, in mei naar India gegaan. Eerst hebben we Dharamsala en omgeving bezocht en vervolgens
Mundgod. Het was indrukwekkend te zien wat er allemaal tot stand is gebracht om de vluchtelingen op te
vangen. Daarin heeft de Dolma een belangrijke gespeeld. Het was goed om te zien hoe Noortje door iedercen
uitvoerig geprezen en bedankt werd. Tegelijk werd er ook naar ons gekeken, met de hoop dat het werk
onverkort door gaat. Want er komen nog steeds nicuwe vluchtelingen bij en ook de ouderen en zicken kunnen
niet zonder onze steun. Alle informatic was erg nuttig om het werk goed te kunnen gaan doen, want kennis van
de situatie van de Tibetanen in India is daarvoor onontbeerlijk.

Voor de uitbreiding van de school in Mundgod heeft u royaal gegeven. In combinatie met een zeer grote gift
van de vereniging “De Brug’ uit Zwolle zijn de benodigde gelden bij elkaar gebracht en kon het startsein voor
de bouw al worden gegeven. We willen het gebouw nog aanvullen met een zonwering boven het platte dak.
Hierdoor wordt de temperatuur in de klaslokalen een stuk draaglijker, als de zon hoog aan de hemel staat.
Uiteraard ligt er nu een vraag voor inventaris en schoolbenodigdheden. De eerste donatic is al toegezegd, met de
opbrengst van de jaarlijkse kerstactic van basisschool ‘de Wissel” in Vlissingen.

We werden door heel wat mensen om steun gevraagd. Tegenwoordig komen die verzoeken ook steeds meer uit
de dorpjes dic om de kloosters heen liggen. Er wonen daar ondertussen heel wat bejaarden en onvolledige
gezinnen. Door hun vluchtelingenstatus is het heel moeilijk om werk te vinden. Meestal is een handeltje en het
bewerken van hun ministukje grond het enige wat mogelijk is. We kijken zorgvuldig wie past binnen ons beleid
en het urgentst is. En dan hier in Nederland op zoek naar sponsors en wat fijn om er dan enkele te vinden. Dat
lukt niet altijd, dus als u iemand of een groepje mensen kent die dat wil doen, horen we dat heel erg graag.
Bovendien zijn er — om persoonlijke redenen - sponsors gestopt. Dat betekent dat de Dolma een behoorlijk
aantal vluchtelingen nu sponsort uit de algemene kas. Het zou natuurlijk geweldig zijn, als zich ook voor hen
weer sponsors zouden aanmelden.
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Deze familie konden we via
een nieuwe sponsor al gaan
steunen. Ze wonen in een
krotje en alleen de moeder

van de kinderen ziet soms

kans wat geld te verdienen.

Het is belangrijk dat ze naar

school kunnen gaan.




Oock zijn er regelmatig aanvragen voor het (gedeeltelijk) betalen van doktersrekeningen. Er is daar natuurlijk
geen “ziekenfonds,” maar er zijn wel veel zieken. Het klimaat is een zware aanslag op je gezondheid (zoals we
zelf hebben ervaren), zeker als je uit de hoge koude bergen in zo™n heet gebied komt, We willen daarom een
beperkt deel van onze vrije gelden hiervoor inzetten. Als u speciaal hiervoor wilt doneren, vragen we om dat op
uw overschrijving aan te geven.

Dan kwamen we in het Drepungklooster in contact met de monniken van het Thewo Khangtsen. Een khangtsen
is een grocp monniken, meestal uit cen bepaalde streek, die samen in ¢én gebouw leven. Tientallen khangtsen
vormen samen de kloostergemeenschap. Dat lijkt dus veel op een dorp. Voorzieningen als tempels, gaarkeukens
en administratie hebben ze gemeenschappelijk.

Het Thewo Khangtsen is gevormd door monniken uit Amdo en bestaat al sinds het einde van de 13° ecuw.

Van de 150 monniken toen het klooster nog in Lhasa zat, hebben er slechts 10 India bereikt. Ondertussen
komen er steeds viuchtelingen bij, ze zijn nu met 40 man. Op dit moment hebben ze op verschillende plekken
kamers gehuurd, vooral in een opvanggebouw voor nieuwe vliuchtelingen.Het is er overbevolkt en er is geen
privacy. De Indiase bedelaars kunnen zo op de kamers komen!

Het kloosterbestuur heeft hun een stukje grond gegeven en het is hun grote wens om een eigen plek te maken.
Ze hebben een plan gemaakt dat voorziet in 15 woonkamers en sanitair. Het is sober opgezet. Met het weinige
geld dat ze hadden, is een start gemaakt met de bouwwerkzaamheden. Maar door geldgebrek is dat stil komen te
liggen. Ondertussen ligt die plek er overwoekerd bij. Een triest gezicht, maar ook een uitdaging voor de Dolma.
Wanneer dat lukt, komt er ook weer ruimte vrij voor de nieuwe vluchtelingen. Om u cen idee te geven: het
laatste halfjaar kwamen er elke maand in Drepung wel 50 vluchtelingen aan. Wanneer er voldoende respons
komt van uw kant, kunnen we hun de helpende hand bieden.
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De
bouwplaats
van het
Thewo
Khangtsen
ligt er
overwoekerd
bij.

s i , - = AT stk F S w -

Ten slotte bereikte ons nog het verzoek om steun voor een goed regenafvoersysteem voor de Sarahschool in
Dharamsala. Die school is erg belangrijk voor het overdragen van de Tibetaanse cultuur en kennis op
hogeschoolniveau en heeft al eerder steun van ons gehad. Ook is hier het archicf van de Dalai Lama gevestigd:
foto’s en video’s van zijn bezoeken aan het buitenland. Al zijn toespraken en lessen worden hier uitgetypt en in
het Engels vertaald. Het complex is gebouwd in een smalle vallei, Het regenwater (in de moessonperiode valt
het er overvloedig) veroorzaakt erosie waardoor de gebouwen bedreigd worden. Een goede waterafvoer is voor
dit belangrijke gebouwencomplex is noodzakelijk. En zeker ook om te voorkomen dat de plassen een
broedplaats worden voor muggen en andere insecten, die ziekten en overlast veroorzaken.
Wat de Dolma kan doen, hangt rechtstrecks af van uw giften. Wij - en met ons de Tibetaanse viuchtelingen —
verheugen ons dat er regelmatig nieuwe donateurs bij komen. Maar begrijpelijk is het dat er ook mensen zijn die
(tijdelijk) stoppen. We proberen steeds nieuwe wegen te vinden om aan steun te komen. Als u mensen of
organisaties kent die ons werk willen steunen, horen we dat heel erg graag. Ideeén of suggesties voor
fondsenwerving zijn beslist welkom en als dat mogelijk is willen we daar ook graag aan meewerken. Mensen
die iets te vieren hebben (verjaardag, huwelijksfeest, jubileum) geven soms hun “cadeau’ aan ons door en dat
komt dan weer goed terecht.
U kunt mij altijd bellen, e-mailen of bezoeken voor verdere informatie. De website is (tijdelijk) buiten gebruik,
maar we werken aan gen nieuwe.
Ook het komende halfjaar gaan we door om met uw steun de Tibetanen zo goed mogelijk te helpen.
Met;vriendelijke groeten en Tashi Delek.
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