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Het verheugt ons om U weer op de hoogte te stellen van wat er dit half jaar met uw giften tot stand is
gekomen.

Het was een periode waarin twee belangrijke projecten zijn afgewerkt nl. de bouw van 5 extra
schoollokalen in Mundgod en de aanleg van een drainagesysteem op het terrein van de Sarah School bij
Dharamsala.

We zijn dankbaar voor de gestage toestroom van donaties waardoor we tegemoet konden komen aan de
belangrijkste vragen om hulp voor medische behandelingen, zoals behandeling van oogkwalen en het
verstrekken van medicijnen. Ook boden zich weer nieuwe sponsors aan,

De uitbreiding van de ;
Gaden Jangtse Norling P o
School in Mundgod is
gereed! Via de Dolma is, 7
met heel veel steun van R
Vereniging Ontwik-
kelingshulp “De Brug”
de bouw van 5 leslokalen
op de verdieping
gefinancierd. Ook is men
er zelf in geslaagd om,
met hulp van andere
Sponsors, nog meer
lokalen te bouwen zodat
de capaciteit van de
school nu is verdubbeld.
Dat was ook wel nodig
omdat het leerlingen-
aantal gedurende de afgelopen 8 jaar dat het gebouw er staat eveneens is verdubbeld. De kinderen hoeven
nu niet meer opgepropt bij elkaar te zitten bij een temperatuur van dikwijls 30-35 °C. Door uw giften
konden het gevraagde schoolmeubilair en leermiddelen worden gekocht. Wij verwachten dat de school nu
voor lange tijd kan voorzien in goed onderwijs voor de kinderen van het Gaden Jangtse klooster.

k.

Misschien herkent u deze monnik uit de film Seven Years in Tibet. Het geld dat hij
met zijn rol had verdiend, heeft hij allemaal uitgegeven aan mensen om zich heen
die het hard nodig hadden. Nu heeft hij zelf ernstige gezondheidsklachten,
waarvoor hij geen medicijnen kan betalen.

Via de Dolma worden hij en zijn verzorger nu gesponsord.




Ook het drainagesysteem voor afvoer van het regenwater rondom de
Sarah School is aangelegd. Gelukkig lukte dit net voor de hevige
moessonregens losbarstten.

Dit schoolcomplex is gebouwd op de hellingen van een berg. De
moessonregens dreigden de grond rondom de gebouwen weg te spoelen,
met als gevolg dat de funderingen zouden worden aangetast en er
vochtoverlast zou ontstaan. Dit zou een kwalijke zaak zijn omdat in het
gebouw de archieven van de Dalai Lama bewaard worden. Ock worden
hier zijn toespraken en lessen uitgewerkt, vertaald en te boek gesteld.
Daarnaast heeft de school een belangrijke functie bij de opleiding van het
Tibetaanse kader.

Wij vonden iemand die een nauwe band met dit instituut heeft, bereid als
sponsor voor dit project op te treden.

Onze dank hiervoor!

Op deze vrolijke foto wordt een zonnecel
geplaatst. Hierdoor kunnen de 12 jonge
monnikjes die in dit huis wonen ook als het
licht uitvalt hun huiswerk maken en studeren.
De stroomvoorziening is over het algemeen
vrij slecht en onregelmatig. Maar nu is dit
probleem gelukkig opgelost.

Na een tijd puzzelen is de website klaar! U kunt deze vinden onder www.tibetfondsdolma.nl

Hier vindt u informatie over de Dolma en haar activiteiten.

Door de website is het ons mogelijk het bestaan en de activiteiten van de stichting permanent onder de
aandacht te brengen van een groot en internationaal publiek.

EN HET WERKT AL! Uit het allereerste contact dat we via de website hadden, kwam, uit het
buitenland, een sponsoring tot stand. Dat verheugt ons en we hopen dat we op deze manier weer een
extra lijn hebben uitgezet om de Tibetaanse vluchtelingen te ondersteunen.

U kunt ons enorm helpen door het adres van de website, uiteraard helemaal vrijblijvend, door te geven
aan familie en vrienden.

Natuurlijk blijven we ons contact via de nieuwsbrieven belangrijk vinden en U kunt ervan verzekerd zijn
dat die ieder halfjaar blijft verschijnen.

Ons jaarlijkse bezoek staat voor december gepland. De ervaring leert dat er bij het bezoek aan de
vluchtelingenkampen heel wat verzoeken om sponsoring en voor projecten worden gedaan. Ook willen
we de plannen voor de bouw van een huis voor monniken van het Thewo Khamtsen, waarvoor we in de
laatste twee nieuwsbrieven al uw aandacht vroegen verder uitwerken.

En zo zullen wij ook in de komende tijd weer proberen om uw giften, waarvoor we U van harte willen
bedanken, een zo goed mogelijke bestemming te geven.

Graag tot de volgende nieuwsbrief, een behaaglijke wintertijd toegewenst en Tashi Delek.
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