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Weer tijd voor berichten vanuit de Dolmastichting. Onze gedachten gingen deze zomer nogal eens uit
naar de Tibetaanse mensen in het zuiden van India. Wij hadden het hier soms moeilijk om actief te
blijven tijdens de enorm warme zomerweken. In India is het een flink deel van het iaar minstens zo
heet en moeten de mensen de hele dag hard werken! Dus reden genoeg om hier in Nederland rustig
door te gaan met onze activiteiten.

Wellce waren dat de afgelopen maanden?

We kunnen opnieuw niet anders dan dankbaar zijn dat in de kern van ons takenpakket, de individuele
sponsoring, maar weinig is gewijzigd. Hartelijk dank dat u blijft sponsoren!

Wel keijgen we nog steeds nicuwe verzoeken binnen, maar we kunnen helaas lang niet aan alle
tegemoet komen. We proberen ons te concentreren op Ge aanvragen uit Mundgod. De Tibetanen daar
wonen erg geisoleerd en daardoor is er minder kans dat er wat extra inkomsten ziin door contact met
toeristen. De kloosters (Gaden en Drepung) blijken steeds meert in staat om zelf in hun behoeften te
voorzien, een positief teken. Maar de bewoners van de negen omliggende dorpen hebben het dilowiils
nog heel erg moeilijk. Tijdens het laatste werkbezoek is een goed contact gelegd met het Tibetaanse
gemeentebestuur in Mundgod en een nieuwe aanvraag voor sponsoring Jaten we dan ook door hen
checken, zodat we hier in Nederland een zo goed mogelijke keuze kunnen maken. Dit blijkt goed te
werken. De sponsoring van nieuwe monniken en nonnen blijft natuurlijk ook mogelijk.

De betaling van medische behandelingen blijft een punt van grote zorg. Hiervoor zijn opmerkelijk veel
yragen om hulp binnengekomen. De gezondheidstoestand van veel mensen is zwak en €1 is geen
verzekeringssysteem. Regelmatig zijn er behandelingen nodig waarvoor het geld ontbreekt. Daardoor
ontstaan er spanningen en problemen waardoor men in een vicieuze cirkel terecht komt. Bijdragen in
de kosten van de gezondheidszorg geven we daarom een hoge prioriteit. ledere donatie van u is
letterlijk en figuurlijk weer een zorg minder.

EEN NIEUW WOONGEBOUW!
In juli heeft de abt van het Drepung
Gomang klooster het nicuwe huis
van het Thewo Khangtsen
ingezegend. Ruim 16 monniken
hebben nu een goede woon- en
studieplek en wij hopen dat zij
vanuit deze basis nu zelf in staat zijn
om voor een geleidelijke verdere
uithouw van hun gemeenschap zorg
te dragen.

De monniken hebben het project op
een uitstekende wijze verantwoord
en wij brengen hun grote dank
hierbij graag aan u over!




De afgelopen maanden is intensief overlegd met de school van het Drepung Loseling College.

Het schoolgebouw is door Dolma gefinancierd en later ook de bibliotheek. Men wil nu graag de
voorraad bibliotheekboeken uitbreiden en ook vijf lescomputers aanschaffen. In goed overleg is
besloten de prioriteit te geven aan de lescomputers. Het computergebruik is in de wereld niet meer
weg te denken en bij een goede schoolopleiding is het leren gebruiken van de computer wenselijk
geworden. Ook vanuit de Dolmastichting gebeurt het grootste deel van het overleg met de Tibetanen
per computer. Het geat snel en onduidelijkheden worden veel gemakkelijker opgelost dan via contact
per brief. Qok is een printer gefinancierd en omdat de stroom op de meest ongelukkige tijden zomaar
kan uitvallen, is ook een systeem aangeschaft dat hiertegen bescherming biedt. Zelf heeft het klooster
passend meubilair en een eigen bijdrage van 15 % betaald.

Vanuit Dharamsala kwam van het Institute for Buddhist Dialectics (de belangrijke hogeschool voor
het Tibetaanse kader) de vrasg om nieuw meubilair voor de bibliotheek. Wij gaan proberen ook daar
een helpende hand te bieden.

En hoe staat het met ons nisuwe project: het realiseren van de bouw van nieuwe onderkomens voor de
kleuters? In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over de miserabele toestand van de gebouwljes in
twee dorpen in Mundgod. Het lekt overal, het is er gloeiend heet in de zomer en tijdens de moesson
maakt de regen zoveel herrie op het dak dat er weinig te praten en te verstaan valt.

Het verheugt ons dat we hiervoor donaties van u binnenkregen. Het loopt langzeam maar gestaag.
Voor het eerste dorp is nog € 1250 nodig en we hopen dat we nog dit jaar in staat zullen zijn om het
groene licht te geven voor de start van de bouw.

WILT U OOK EEN STUK(JE) KOE DONEREN?

Er zijn al twee donateurs geweest die geld wilden
doneren voor de aankoop van een koe. Twee families
hebben we hier heel blij mee kunnen maken en hun
levenspeil is flink gestegen. De donatie voor een koe
bedraagt € 230 en dan financiert de ontvanger zelf 15 %.
Op deze manier wordt de koe ook echt van henzelf en
zijn er voor langere tijd melk en melkproducten
beschikbaar.

U ziet dat door uw blijvende steun opnicuw veel moois en noodzakelijks verwezenlijkt kan worden.
Voor degenen onder u die een periodicke donatie voor tenminste vijf jaar willen laten vastleggen bij
de notaris, zodat er geen inkomstenbelasting over is verschuldigd, bieden wij voortaan de
mogelijkheid om dit GRATIS te laten doen. De minimumdonatie is € 350 per jaar. De Dolma zal dan
de kosten voor haar rekening nemen. Dus misschien wel een extra uitnodiging om dit te overwegen?

We blijven naar wegen zoeken om onze bekendheid te vergroten. Er zijn flyers verspreid bij het
bezoek van Z.H. de Dalai Lama in juni in Belgié. Ook stonden we op 27 augustus met een stand op
het Ticket for Tibetfestival in Eindhoven.

Maar de beste reclame blijft toch nog altijd de mond-tot-mond reclame en we hopen dat u bij uw
vrienden en bekenden het werk van de stichting onder de aandacht blijft brengen. Ter inspiratie
hebben we een speciale Dolmakaart bijgevoegd, gemaakt door de jonge Tibetaanse schilder Migmar
Wangdu. De titel is: “Last Hope™ en het stelt een hoge Tibetaanse lama voor die naar India viucht
over de Himalaya. Het brandende boterlampje staat symbool voor het verlangen om de kostbare
Tibetaanse cultuur te laten overleven en de boodschap van vrede te verspreiden over de wereld, zodat
de komende generaties op een goede plaats kunnen voortleven.

Met de wens dat dit verlangen werkelijkheid mag worden, groet ik u hartelijk,
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