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Nieuwsbrief, november 2023.

Beste lezers,

De nazomer heeft ons nog lang verwend met heerlijk weer en hoge temperaturen. Maar nu is er geen ontkomen
meer aan, de herfst is echt begonnen. De blaadjes vallen, korter daglicht en tijd van inkeer. Een mooi moment om u
mee te nemen naar het leven van Tibetaanse mensen in het warme India.

Onrust in de wereld is immens groot en er zijn ernstige conflicten. Enorme groepen vluchtelingen zitten in trieste
omstandigheden, waarvoor van alle kanten geld ingezameld wordt. Doordat er zoveel geldstromen zijn, krijgen de
banken steeds meer controleregels, uit angst voor financiering van terrorisme en andere criminele activiteiten. Ook
de Dolma heeft hiermee te maken, het is veel moeilijker dan voorheen om geld over te maken naar India. Daar komt
nog bij dat in India de welvaart toeneemt en de overheid daar ook zijn deel van wil. Dus wordt de burger kritischer
gevolgd bij zijn geldzaken en moet hij laten weten waar het geld vandaan komt om te zien of belasting geheven kan
worden. Bovendien brengen de banken die hogere kosten in rekening. Van grotere bedragen gaat meteen een pak
geld af. Geen fijne situatie dus waar uiteraard alle organisaties die ons soort werk doen mee te maken hebben.

Ondanks deze obstakels zijn we blij dat we nog steeds manieren hebben gevonden om het geld zo gunstig mogelijk
in India te krijgen. Allerlei voorstellen van ons wensenlijstje konden we uitvoeren! Wat hebben we dankzij uw
donaties weer kunnen bereiken?

Aan de samenwerkende vrouwenbond en het
jeugdcongres is een nieuwe stroomgenerator
geschonken zodat er bij grote ceremonies en
bijeenkomsten toespraken gehouden kunnen worden
en zeker ook muziek gedraaid! Deze nieuwe generator
is een grote verbetering want hij brandt op goedkopere
brandstof en is milieuvriendelijker.

Onderlinge verbinding door bijeenkomsten is heel
belangrijk. De eerste festiviteiten zijn al gehouden!

Voor de feestelijke presentatie is de nieuwe generator op

tafel gezet.

In de Himalaya, tussen Manali en Kullu, was begin juli door
hevige regenval een enorme overstroming van de rivier de
Beas. Dicht langs de oevers stonden de huisjes van de
Tibetanen waarvan er bij de overstroming veel zijn verwoest
of op instorten staan, zoals u op de foto hiernaast ziet.

Er kwam een noodoproep van de Tibetaanse regering en
dankzij de reserves die we gespaard hebben konden we
200.00 roepie ( €2.300 ) bijdragen voor noodhulp en
vervangende woonruimte. We doen wat we kunnen!




Uit Paonta Sahib, een
vluchtelingenkamp aan de voet van de
Himalaya, kregen we een niet alledaags
verzoek. Jonge kinderen zijn daar
enthousiast traditionele dansen aan het
instuderen. Hoe leuk is dat! We werden
gevraagd of het mogelijk was geld voor
kleding te geven zodat zij in de
traditionele klederdracht kunnen
dansen. Wij vinden het heel belangrijk
dat de jeugd de oude tradities nog wil
bewaren en voortzetten. Het gevraagde
bedrag is overgemaakt. Voor 6 jongens
en 6 meisjes is de speciale kleding die
op maat wordt gemaakt, besteld. We
krijgen foto’s zodra de kinderen vol

trots in hun nieuwe kleding kunnen : \ g
poseren. Deze kinderen in een ander kamp staan al te wachten op de uitvoering.

Er kwam trouwens nog een tweede vraag voor de aankoop van traditionele kleding. De zeer actieve vrouwenbond in
Mundgod organiseert iedere woensdagavond een dansavond en probeert alle vrouwen een chuba, dit is de naam
van de traditionele jurk, te laten dragen. Maar niet iedere vrouw heeft het geld om er een aan te schaffen. We
hebben hen gevraagd wat de kosten zijn van de stof om zelf een jurk te naaien of te laten naaien en wachten nog
even op hun antwoord voordat we hierover een besluit nemen.

De nieuwe aanbouw voor het Thewo huis van het Drepung Gomangklooster is afgerond. 14 monniken kunnen nu op
een eigen kamer verder studeren en wonen. Wanneer ik volgend jaar weer op projectbezoek ga, ben ik benieuwd
welke kamer ik zal krijgen om er te logeren tijdens mijn verblijf daar!

Voor het dak van het dorpshuis van kamp 8 hadden
we geld voldoende om bij te dragen aan verbetering
ervan. Zoals u op de foto kunt zien is een extra dak
geplaatst op het oude dak. Doordat er voldoende
hoogte is, kan deze nieuwe ruimte ook gebruikt
worden voor bv bijeenkomsten. Er is eigenlijk een
hele verdieping bij gekomen!

Heel fijn is het om te horen dat de bewoners samen
hiervoor ook een flink bedrag hebben verzameld. Het
is goed om te merken dat die verantwoordelijkheid
ook bij hen zelf wordt gevoeld. En het is een enorm
verschil met vroeger dat er duidelijk meer geld
beschikbaar is. Met veel volharding krijgen de
Tibetaanse vluchtelingen betere leefomstandig-
heden. Prachtig!

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het hepatitisproject dat is opgezet in Mundgod. Veel mensen hebben
hepatitis en overlijden er op te vroege leeftijd aan. Wanneer op tijd de juiste medicatie wordt verstrekt is deze
ziekte voor de meeste mensen te genezen. Dit is natuurlijk geweldig voor de zieke persoon zelf, maar zéker ook voor
de naaste familie die nu minder zorg heeft op zowel persoonlijk als financieel vlak. We zijn verheugd dat we dankzij
uw donaties voor 5 patiénten een jaar lang de medicijnen hebben kunnen betalen. 5 mensen is al een prachtig
begin. We proberen nog meer mensen te helpen Mogen we u vragen of u wilt nadenken om hiervoor een schenking
te doen? Met een bedrag van € 100 per jaar — dit is € 8,50 per maand — kunnen voor een patiént de noodzakelijke
medicijnen worden aangeschaft. Als u een schenkingsovereenkomst voor 5 jaar aangaat, kan het hele bedrag
jaarlijks van de belasting worden afgetrokken. Een win-win situatie dus. Dank alvast.



Net voor het versturen van de nieuwsbrief kwam nog een
urgent sponsorverzoek binnen.

Dit is Kunchok Dolma (31 jaar) met haar dochtertje van 6,
Ngawang Choesang. Zij probeerde wat geld te verdienen
door in Dharamsala op straat snacks te verkopen. Dat
bracht te weinig op om daar in dat overbevolkte dorp een
kamer te huren en te voorzien in hun levensonderhoud.

De problemen werden nog groter toen ze zwanger bleek te
zijn.

Ze is naar ‘ons’ kamp bij Mundgod getrokken in de
wetenschap dat het leven daar niet zo duur is en er goede
scholen zijn. Volgende maand komt haar tweede kindje. De
vader is verdwenen. Ze zal zeker de eerste jaren steun
nodig hebben om rond te komen. Wie wil haar sponsoren
met € 30 per maand?

Begin januari zal ik weer naar India reizen. Uiteraard eerst naar Mundgod om de projecten die zijn uitgevoerd te
bekijken en mensen te ontmoeten. Daarna nog door naar Nepal, naar het kamp Jampaling, waar we in het verleden
veel steun hebben gegeven voor projecten en zeker ook voor voedselhulp tijdens de corona-periode. Het blijft altijd
spannend wat ik zal tegenkomen op mijn reis. U zult er in de volgende nieuwsbrief weer over gaan lezen! Ik neem u
in gedachten mee!

En zo gaan we de winterperiode weer in. Laten we samen hopen en wensen dat rust en vrede in de wereld
neerdaalt. De Tibetaanse vluchtelingen hebben altijd een grote interne kracht bij zich gehad om de zware
omstandigheden te dragen en om te vormen tot een leefbaar leven. Wij wensen iedereen diezelfde kracht toe, waar
en in welke omstandigheden dan ook.

Namens het bestuur wens ik u een rustige en gezonde winterperiode en graag tot volgend jaar!

Tashi Delek!

ot e Reepn



Inspirerende uitspraken van de Dalai Lama, zeker in deze tijd heel actueel.
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verantwoordelijkheid.

De verschillende religieuze
tradities hebben naar mijn
overtuiging een grote
verantwoordelijkheid jegens de
mensen: zij behoren hun
gemoedsrust te geven en een
gevoel van broeder- en

zusterschap.




