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Nieuwsbrief en jaarverslag, april 2022. 
 
Beste lezers, er komt altijd weer een nieuwe lente! Wat een mooie troost is dat! Deze keer bracht die niet alleen een 
heerlijk zonnetje en fijne temperaturen maar ook het opheffen van de vele beperkingen. We hopen dat u er volop 
van kunt genieten en verdere plannen kunt gaan maken. 
 

Ook voor mij is het de hoogste tijd om na 4 jaar weer naar India te gaan en onze Tibetaanse vrienden in Mundgod, 
Dharamsala en Ladakh op te zoeken. Wat is het lang geleden! De risico’s van reizen zijn nu tot aanvaardbare 
proporties gedaald en op 1 mei stap ik het vliegtuig in. Het coronavirus heeft ook het werk van de Dolma in een 
soort lockdown gebracht. Daarom is de nieuwsbrief deze keer maar kort. We zijn dankbaar dat u de Dolma bent 
blijven steunen zodat we toch geld konden overmaken voor hulp op medisch vlak en voor het kopen van extra 
voedsel. Langzaam begint de maatschappij weer op gang te komen.  Wat zal ik er aantreffen?  
 

Natuurlijk ga ik diverse mensen die door de Dolma 
worden ondersteund weer opzoeken. En ook de 
projecten die de afgelopen 4 jaar zijn verwezenlijkt 
krijgen mijn aandacht. Ik zal contact hebben met 
vertegenwoordigers van de Vrouwenbond die onlangs 
een aanvraag indienden. De Vrouwenbond, die 
ongeveer 400 leden heeft, komt bij elkaar in een 
ruimte waar allerlei cursussen gegeven worden. 
Vrouwen krijgen er bijvoorbeeld naailes, en ook 
culturele en politieke aktiviteiten worden er gehouden. 
We ontvingen een aanvraag voor de bouw van een 
keuken. Hierdoor komen er meer mogelijkheden om 
vrouwen bijeen te krijgen zodat zij zich kunnen 
verenigen en zich ook verder ontwikkelen. Wij vinden 
dit heel belangrijk dus ik ga de aanvraag met hen 
bespreken. 

 
Het verzoek wordt ingediend bij onze contactpersoon Chime 

 

  Na Mundgod in het zuiden zal ik naar Dharamsala reizen waar ik al diverse afspraken heb gemaakt met   
  regeringsvertegenwoordigers. Dan gaat de tocht verder naar Ladakh in het uiterste noorden van India.  
 

In de vorige nieuwsbrief schreven wij over de nomaden 
in Ladakh wiens huizen door verandering van de bodem 
in elkaar zakken waardoor zij genoodzaakt zijn te 
verhuizen naar een andere plek. Deze nomaden 
hebben geen reserves en vragen hulp voor de bouw 
van nieuwe woningen. Dankzij uw donaties zijn wij in 
staat geweest om nog maar kort geleden geld over te 
maken voor 3 kleine huisjes. We werken samen met de 
stichting Pranaplanet. Met een vertegenwoordiger van 
deze stichting ga ik de nomaden opzoeken en ik hoop 
dat er dan al gebouwd zal worden aan hun nieuwe 
bescheiden woningen. Wat zou dat mooi zijn! 
  

Bewoners van het nomadenkamp met contactpersoon Jigme (2e van 
rechts) 

 



Hieronder leest u ons financiële jaarverslag. We zien de inkomsten de laatste jaren geleidelijk teruglopen. Echte 
forse donaties van fondsen komen niet meer binnen. De Tibetaanse situatie is niet meer in de nabije aandachtsfeer. 
Er zijn natuurlijk ook zoveel andere vreselijke plekken in de wereld waar mensen in grote nood zijn. Denk aan de 
Oeigoeren, Jemen, Syrie, Afrika en nu sinds kort Oekraine. Toch blijven wij doen wat we kunnen voor de armste en 
de meest kwetsbare Tibetanen die nog steeds als vluchtelingen moeten leven. We zorgen er met uw niet aflatende 
steun voor dat iedere euro bij hen terecht komt en het leven hen een stukje kan verblijden.  
Ik vertel u in de volgende nieuwsbrief in het najaar graag wat ik allemaal heb meegemaakt en wens u ook namens 
het bestuur een zomer vol vrijheid en levenslust. 
Tashi Delek! 

 
 

 
 


