STICHTING TIBET-FONDS “DOLMA”

Hendrick Vroomlaan 78
4383 TN Vlissingen

0118 47 42 53
info@tibetfondsdolma.nl
NL41ABNA0465533280
NL62INGB0000136838

Nieuwsbrief, december 2024.

Beste lezers, Sinterklaas is alweer in het land met zijn zakken gevuld met kadootjes! De hoogste tijd om in deze
donkere dagen u wat lichtgevende berichten uit Mundgod te sturen. Ook daar kwamen “onze” geschenken op een
goede plek terecht door middel van uw donaties.

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over het bejaardenhuis in kamp Jampaling in Nepal waar amper geld is voor
een gezonde maaltijd voor de 15 hoogbejaarde mensen. We hebben € 500 overgemaakt zodat de komende tijd weer
budget is om gezonde groente e.d. te kopen. Heel fijn!

Door moeilijkheden met het overmaken van geld via de bank hebben diverse projecten vertraging opgelopen. De
Indiase overheid is heel beducht voor financiering van terrorisme en al zijn de Tibetanen een vreedzaam volk, ook zij
hebben daar last van. We horen dit probleem ook van andere organisaties. We zijn steeds op zoek naar
mogelijkheden om het geld op de goede plek te krijgen. Gelukkig konden we deze zomer naar een bevriende relatie
die in Parijs woont. Zij wilden dit najaar naar Mundgod afreizen en we hebben hen contant geld meegegeven. Dat is
allemaal vlekkeloos verlopen. Ook heeft een Nederlandse non onlangs geld meegenomen en afgegeven in Mundgod.
We zijn blij dat we er nog steeds in slagen om uw donaties op de juiste plek te krijgen!

Het Rato klooster heeft een prachtige installatie
op het dak laten monteren om met
zonnewarmte heet water te maken voor de
keuken. Nu hoeft er geen hout of gas meer
gebruikt te worden. De zon schijnt in India
overvloedig dus de kosten van de installaties
wegen op tegen de hoeveelheid energie die het
oplevert. Met uw hulp helpen wij hen met de
omschakeling. Hartelijk dank!

Onderwijs blijft een belangrijk terrein waar we veel kunnen betekenen voor de mensen.

Diverse donateurs hebben een geéindigde sponsoring omgezet in een maandelijkse bijdrage voor studiebeurzen. We
hebben vier jonge studenten kunnen beloven een deel van hun studiekosten te betalen, uiteraard op voorwaarde dat
ze goede rapporten laten zien. De twee studenten die al langer aan de Tibetaanse universiteit van Varanasi voor
tolk/vertaler studeren doen het erg goed. Zij krijgen al sinds 2019 en 2020 een bijdrage van de Dolma. De kosten
voor deze studie zijn relatief laag vanwege ondersteuning door de Tibetaanse overheid. Er is alleen leefgeld nodig.
Daar staat tegenover dat die studie heel lang duurt, wel 9 jaar.



We vertelden in de vorige nieuwsbrief over de directeur van de basisschool in kamp 3 die een vurig pleidooi hield
voor de aanschaf van een beamer. Nadat we het geld hebben kunnen afleveren, kregen we dezelfde vurige dankbare
berichten terug. De beamer wordt veelvuldig gebruikt bij de lessen en presentaties. We hopen nog een foto te
ontvangen. Onze dank voor uw bijdrage.

Wat is de actieve vrouwenbond in Mundgod blij met
de donatie om stof te kunnen kopen om traditionele
kleding te kunnen gaan naaien zodat nog meer mensen
in hun prachtige danskleding aan de wekelijkse
dansavonden mee kunnen doen.

Zelfs aan het Nepalese kamp Jampaling hebben we ook
een donatie hiervoor kunnen sturen. De dansavonden
worden heel goed bezocht, tegenwoordig niet alleen
door vrouwen, maar ook door mannen en kinderen.
Mensen komen in blijheid bij elkaar en zingen en
dansen samen. Het is zo belangrijk om de cultuur en
gemeenschapszin in stand te houden. U helpt mee om
even de zorg van alledag te vergeten!

Dan kwam er nog een aanvraag van de landbouwcodperatie. We hebben al vaker projecten met hen gedaan. Wij
ontvingen een voorstel voor een trainingsproject. Het houdt in dat 10 jonge werklozen gedurende anderhalve maand
getraind worden in de werkplaats van de codperatie voor allerlei werkzaamheden, inclusief de opleiding tot
chauffeur op een trekker. Daarna is het de bedoeling dat zij 2 jaar in dienst komen bij de codperatie. Zo kunnen zij
zich binnen de Tibetaanse gemeenschap verdienstelijk maken en werkervaring opdoen. Hierna zijn zij in staat om
zelfstandig te gaan werken en zichzelf onderhouden. Wij vinden dit een mooi initiatief waar we graag aan mee willen
helpen. Het project kost ongeveer € 2.250. Helpt u mee?

Ook de gezondheidszorg blijft onze aandacht vragen. We kregen een
steunverzoek van ani (non) Passang Dolkar, hier op de foto, die een vorm
van tbc heeft waarvan de bacterién resistent zijn tegen veel verschillende
medicijnen. We hebben haar geld gegeven voor een speciale behandeling.

Ook hepatitis komt veel voor. De kliniek van het Gandenklooster is met een
meerjarenproject bezig om patiénten goede medicijnen te geven en
regelmatig te controleren. We hebben in 2022 ons verbonden om
gedurende 5 jaar de kosten voor 5 patiénten op ons te nemen. Vanwege
ruimte in onze financién hebben we eenmalig € 500 overgemaakt om 5
patiénten extra te ondersteunen. We hopen hiermee dat de kliniek het
project degelijk kan blijven voortzetten.

In het voorjaar vertelden we dat er tegenwoordig nog maar weinig aanvragen binnenkomen voor waterputten en ja
hoor, kort daarna kwam van kamp 7 een verzoek binnen om een waterput te mogen slaan. De oude bron is
opgedroogd en dat gebeurt nu op meerdere plaatsen. Water blijft noodzakelijk en geven we als het kan voorrang. We
hebben een bijdrage toegezegd. Op dit moment is er nog een probleem met het eigendom op de plek waar geboord
zou moeten worden. Hoort die nog bij de grond van de Tibetanen of van de Indiérs? We moeten wachten tot daar
duidelijkheid over is. Hopelijk duurt dat niet al te lang, want water is levensbehoefte nummer 1! Een nieuwe
waterput slaan kost ongeveer € 3.500. We hopen dat we dit bedrag samen bij elkaar kunnen sparen.



Herdenking van het 50 jarig bestaan van vluchtelingenkamp Jampaling in Nepal.
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Vlak voor het uitkomen van deze nieuwsbrief kregen wij een verzoek van dit settlement office voor financiéle steun
om deze herdenking/viering mede mogelijk te maken. De bewoners van dit kamp verdienen extra aandacht. Er ligt
een bijzondere geschiedenis waar ik u graag over vertel.

Zoals u weet vluchtte de Dalai Lama in 1959 naar India. Maar daarmee was het verzet tegen China niet voorbij.
Vanuit de streek Mustang , in het noorden van Nepal, bleven groepen Tibetanen zich krachtig verzetten en ze werden
daarbij geholpen door de CIA van de Verenigde Staten. Ze volgden trainingen in de Nevadawoestijn en kregen
wapens en apparatuur om acties te plegen tegen de Chinezen. Tijdens de koude oorlog periode zocht de toenmalige
president Nixon toenadering tot China om de positie te versterken t.o.v. Rusland en bezocht in 1972 Mao Zedong. Die
stelde als voorwaarde voor verdere samenwerking dat de Amerikanen zouden stoppen met het steunen van het
Tibetaanse verzet. Dat werd geaccepteerd en door het wegvallen van die steun konden de Tibetaanse verzetsstrijders
niet anders dan vluchten naar veiligere plekken ten zuiden van Mustang. Hiermee werd het langdurige dappere
verzet tegen China gebroken.

Voor hen werd 50 jaar geleden het kamp Jampaling opgericht. De huidige bewoners zijn allemaal nakomelingen van
deze moedige Tibetaanse strijders. Van hen zijn er op dit moment nog 16 in leven. De herdenking van deze
bijzondere groep Tibetanen is een gelegenheid om de strijdvaardigheid en de veerkracht van het verzet van het
Tibetaanse volk te eren en samen te vieren. De bedoeling is dat hiermee de culturele en historische betekenis van dit
kamp wordt versterkt voor de toekomstige generaties.

Het geld zal gebruikt worden om een cultureel programma te organiseren, een tentoonstelling over de geschiedenis
en bijeenkomsten van de gemeenschap met de Tibetanen die in kampen in het nabijgelegen Pokhara wonen. Ook
krijgen de oud-strijders een beeld van Amitayus, de Boeddha van het oneindige leven.

Wij vinden het belangrijk dat deze geschiedenis van Tibet bewaard blijft en naar buiten gebracht. We hopen op uw
bijdrage zodat het komend voorjaar een mooie herdenking zal plaats vinden. Het grootste deel van de begroting
hebben ze zelf al gespaard en ingezameld.

En zo hebben we toch weer heel wat informatie over onze geliefde Tibetaanse mensen aan de andere kant van de
wereld aan u kunnen overbrengen. Velen zijn met uw hulp blij gemaakt. Namens hen natuurlijk heel veel dank!

In deze woelige tijden in de wereld houden we ons vast aan de lichtpuntjes die we zelf kunnen verspreiden. De
Tibetaanse mensen leven vanuit een basis van harmonie en vrede. Zo’n vredesboodschap voor iedereen op aarde
kunnen we zelf ook vrij eenvoudig de wereld insturen door een peace-poster aan het raam te hangen. Vrede voor
alle mensen. Het is een initiatief dat gestart is in Utrecht waar nu al op vele plekken deze poster opvalt. U kunt ze
gratis bestellen (maximaal 15 stuks) via https://vredessite.nl/nieuws/peace 2196.html Het is een mooi initiatief om
het jaar mee te éindigen en het nieuwe jaar 2025 in te gaan. Wellicht ook voor uw raam?

Namens het bestuur dank ik u voor alle steun in woord en gebaar en wens ik u een liefdevol einde van het oude jaar
en start van het nieuwe jaar.

Tashi Delek!
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De poster stuurt vanuit ons raam vrede de wereld in.



